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Het verhaal van  
Danny
 
Ik ben Danny Janssen ik ben 
begonnen in een heel uitdagende 
functie van Hoofd voeding op 15 
december 2021. Samen met 
Anita Janssen wonen wij te 
Helden met onze hond Djinta. 
Zelf vind ik het een hele 
uitdaging om met het gehele 
team weer iedere dag de 
maaltijden en de bewoners naar 
de zin te maken. 
Dit geeft mij een enorme 
voldoening om zo samen met 
iedereen dit voor elkaar te 
krijgen. 
Het gaat niet allemaal vanzelf. 
Veel leren en proberen en met 
hulp van mij collega’s komen wij 
een heel eind. Steeds opnieuw 
proberen en uiteindelijk lukt het 
om het voor elkaar te krijgen. 
Het blijft een hele uitdaging om 
iedere keer weer de maaltijden 
en de bestellingen op tijd binnen 
te krijgen en zo goed als kan 
voor het juiste aantal personen. 
Iedere dag zijn er wel wijzigingen 
en nieuwe cliënten die gebruik 
komen maken van Tafeltje-dek-je 
of in het restaurant. Onze 
bewoners beginnen mij ook te 
herkennen en je kent onderhand 
de mensen al een beetje bij 
naam.  
Ook is het erg leuk om te zien 
hoe mensen genieten van het  

eten maar 
ook nog 
steeds 
kritisch zijn 
over wat ze 
wel of niet 
lekker vinden.  
Altijd fijn om 
dit terug te 
horen. Zodat we nog beter op 
hun wensen in kunnen spelen. 
Heb in de eerste maanden ook al 
een mooie paasbrunch mogen 
verzorgen. En voor de 
medewerkers een uitgebreide 
lunch mogen maken voor de 
“Dag van de Zorg”. 
Ook het jaarlijks vrijwilligersdiner 
is fijn om te mogen en kunnen 
doen voor de mensen die iedere 
dag voor ons klaar staan. Ze 
hebben genoten en dan heb ik 
dat dus ook. 
Zelf vond ik het fijn om hier de 
reacties van terug te krijgen. 
Ik heb ontzettend veel plezier in 
mijn werk om dit allemaal met 
elkaar klaar te krijgen. Dit is de 
kracht om het samen allemaal te 
doen. 
 
Ik wens jullie nog een mooie 
zomer en dat we mogen genieten 
van het mooie weer en de fijne 
dagen. 
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In gesprek met…  
In deze column gaat een medewerker, een vrijwilliger of andere mensen 
die betrokken zijn bij Beek en Bos in gesprek met onze bestuurder, Harm 
Hoekstra, zijn/haar verhaal of passie vertellen. Voor dit Bosblaedje heeft 
Harm gesproken met Har Beurskens, vrijwilliger. 
 

Har, 71 jaar, geboren en getogen in Neer is straks op 19 augustus 8 jaar 
vrijwilliger bij Beek & Bos: chauffeur voor de dagzorg. Har is een 
heerlijke verteller. Rustig, met humor en een donkerbruine stem vertelt 
Har over zijn vroegere werkzaamheden, zijn gezin, kinderen en 
kleinkinderen en zijn vrijwilligerswerk op Beek & Bos. Vragen zijn haast 
overbodig, want de antwoorden komen al verhalend als vanzelf. Met 
trots vertelt hij over zijn drie dochters die allemaal in de zorg werken, de 
een als specialist ouderengeneeskunde, de ander als verpleegkundige 
met specialistische taken in een wijkteam en Simone, de jongste is pas 
geleden ook als verpleegkundige afgestudeerd. Simone heeft op Beek & 
Bos gewerkt en er 8 jaar geleden voor gezorgd dat pap op Beek & Bos is 
gekomen.  
‘Ja’, zegt Har, ‘Simone vroeg aan mij: is dat niet iets voor jou, 
vrijwilligerswerk op Beek & Bos. Nou was ik daar aanvankelijk helemaal 
niet mee bezig. Ik had genoeg te doen en was niet bang dat ik mijn vrije 
tijd niet door zou komen, dus ik zei tegen Simone dat ik er over na zou 
denken. Toen ik op een gegeven moment tegen Simone zei dat zij mij 
wel als vrijwilliger kon opgeven, zei Simone dat ze dat gelijk al had 
gedaan - schrijf de naam van pap maar op - want dit was wel wat voor 
ons pap. Zo gaat dat bij ons.’ 
‘Ik ben op m’n 63e vervroegd met pensioen gegaan. Daarvoor met name 
gewerkt in de zuivelindustrie bij Campina als microbiologisch/chemisch 
laborant. Laatste 13 jaar gewerkt bij de aardappelen van Aviko. Ik deed 
daar van alles variërend van het implementeren van nieuwe onderzoek- 
en werkmethodes binnen de microbiologie, UV metingen, auditor tot en 
met ongediertebestrijding. En ook in mijn vrije tijd van alles gedaan van 
gemeentepolitiek tot en met voorzitter gemeenschapshuis. Ik ben een 
gemeenschapsmens.’ 
‘Tja, en hier op Beek & Bos. Dit werk is nog steeds hartstikke leuk. Dat 
hoor ik ook van mijn collega’s. Heerlijk. Ik zou het niet willen missen.  Zo 
doe ik wat voor de bezoekers van de dagverzorging en ook voor de 
mensen die thuis achterblijven; kunnen die ook even zelf wat 
ondernemen. Wat mij helemaal overhaalde voor dit werk was toen ik een 
van de bezoekers in de arm nam en die stopte toen even, keek naar mij 
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omhoog en zei “Det is lang gelaeje det ich zónne knoear in de erm höb 
gehadj”. Toen kon het wat mij betreft niet meer stuk. Dat was het 
moment dat ik dacht: wat heerlijk dat ik dit werk mag doen.’ 
‘Gemiddeld 2 tot 3 x per week chauffeur ik de deelnemers van de 
dagverzorging. Voordat ik hier mocht beginnen, moest ik mijn 
verkeerskennis oppoetsen en moest ik proefrijden met een rijinstructeur. 
We werken hier met twee man in de bus. In het begin heb ik wel eens 
gezegd, is het nu nodig om met twee man in die bus te gaan. Ja dus, 
begeleider kan direct ingrijpen als er wat gebeurt. Weer zo’n typisch 
punt van Beek & Bos, al die extraatjes. Dat geldt ook voor het beleven 
van die VR- bril. Zou eigenlijk verplicht moeten zijn voor iedere instelling. 
Dat is nu echt een voorbeeld om op een goede manier kennis te krijgen 
van hoe deze mensen zich kunnen voelen. Prachtig. En we hebben ook 
instructie gekregen van de ergotherapeut hoe we mensen in en uit de 
bus kunnen begeleiden. Heel handig. 
Het moet ook leuk blijven, bij tijd en wijle een kwinkslag. Zijn helemaal 
geen zielige mensen, gewoon mensen zoals jij en ik. Ik zou het niet 
willen missen.’ 
We hebben zo een uur volgepraat. Har bedankt voor dit gesprek. Fijn 
dat je hier al jarenlang betrokken bent als chauffeur bij Beek & Bos en 
nogmaals hartelijk dank voor alle keren dat je tijdens de coronaperiode 
de coronatesten naar het laboratorium hebt gebracht, samen met je 
collega chauffeurs! Top! 
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Oproepje… 

Onze timmerclub is op zoek naar houtresten 

van bijvoorbeeld schuttingplanken of ander 

goed te gebruiken hout voor het maken van 

vogelhuisjes met onze bewoners. Heeft u 

nog iets bruikbaars liggen, dan horen wij dit 

heel graag! 

 
Dit is nog een van de mooie creaties die onze timmermannen een hele 
tijd geleden hebben gemaakt, prachtig! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



7 

 

De zomervakantie 
Het is volop zomer. Dat doet me 

denken aan het volgende 

gedichtje. “De zon staat hoog 

aan de hemel. Ze brandt op je 

kruin. Snel zoek je de schaduw 

op. Soms is het puffen geblazen 

en ben je blij even uit te rusten. 

Als de lente de tijd is om te 

zaaien en te planten, dan is de 

zomer de tijd om te rijpen en te 

rusten om in de herfst te kunnen 

plukken en oogsten.” 

De zomer is dan ook de tijd om 

de boel de boel te laten en erop 

uit te trekken. Velen van ons 

zullen dat dan ook weer gaan 

doen de komende weken. De 

koffers pakken, met de auto of 

per fiets of te voet eropuit 

trekken of als een trekvogel uit te 

vliegen met het vliegtuig naar 

verre kusten. Even weg van huis, 

weg uit je vertrouwde omgeving, 

weg van je werk, weg van de 

dagelijkse sores. Vakantie is even 

alles stilleggen wat je bezighoudt 

of in de weg zit: zorgen, 

teleurstellingen, muizenissen, 

onmin, verdeeldheid, jaloezie. 

Vakantie is even stil worden in 

jezelf. Vakantie is zwerven, 

terugvinden wat verloren was, 

jezelf terugvinden, de hemel op 

aarde, het verloren paradijs, ja 

misschien God terugvinden. 

Ook al ga je niet op vakantie en 

heb je er geen zin meer in en 

ben je misschien nog nooit op 

vakantie geweest, het erop 

uittrekken zit ons mensen in het 

bloed. Ergens zijn we toch 

allemaal reizigers, trekkers, 

pelgrims, zwervers. Is het hele 

leven niet een trektocht? Niet 

voor niets spreken wij van 

‘levensweg’. De eerste Christenen 

werden ‘mensen van de weg’ 

genoemd. Zijn wij als mens niet 

altijd samen opweg om eens 

altijd vakantie te hebben of zoals 

wij als gelovigen zegen om eens 

thuis te komen voorgoed? 

Een fijne vakantie, een goede 

trektocht en een behouden 

thuiskomst en wie lekker thuis 

blijft een fijne zomer. 

 W. Jacobs, pastor. 
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Mededelingen 
 

Parkeerbeleid 

Wij willen u er graag op attenderen enkel te parkeren in 
de daarvoor bestemde parkeervakken. Dit omwille van 
een goede bereikbaarheid van Beek en Bos  
voor hulpdiensten in geval van een calamiteit. 
 
Het terrein is openbaar en u riskeert een proces verbaal 
met een boete. In verband met de veiligheid van onze 
medewerkers en bewoners wordt u dringend verzocht 
deze regel in acht te nemen. 
 

Klachtenbus voor bewoners 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een 
briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de 
klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. Uw klacht wordt dan in behandeling 
genomen door 
de klachtencommissie voor bewoners. 
Leden van de klachtencommissie zijn: 
Dhr. T. van Gemert 
Mevr. M. Creemers 
Mevr. J. Willems 
 
p/a Zorgcentrum Beek en Bos, l’ Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen 
 
 

Stukje in het Bosblaedje 

Heeft u leuke verhalen, gedichten of andere zaken 
voor in het Bosblaedje? 
Mail het gerust naar: receptie@beekenbos.nl 
of geef het bij de receptie af! 
 
 

Vlaai of gebak in het restaurant 

Wilt u uw verjaardag vieren in het restaurant of op ons 
terras? Gezellig, dat is mogelijk! Het is alleen niet 
toegestaan om op deze plekken uw eigen vlaai/gebak mee 
te nemen. Dit gaat altijd via ons restaurant. Op uw eigen 
kamer is dit vanzelfsprekend geen punt. 
 
 

mailto:receptie@beekenbos.nl
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Welkom 

Dhr. Noblesse     app. 235 
Dhr. Geraats     app. 043 
Dhr. Vercoulen     app. 134 
Dhr. Niessen     app. 242 
Dhr. Metsemakers    app. 145 

 
In memoriam  
Dhr. Hendriks     app. 235 
Mevr. Schrijnwerkers-Schreurs  app. 043 
Dhr. Vaes      app. 134 
Mevr. Peeters-Puts    app. 242 
Dhr. van Nieuwenhoven   app. 145 
 
 

 
 

Felicitaties voor de jarigen onder ons 
Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn 
in de maanden juli en augustus. Allemaal een heel mooie en gezellige 

dag gewenst! 
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Voor onderstaande diensten kan een afspraak worden gemaakt bij de receptie! 

Audicien Om de twee weken Op de kamer 

Kapsters Woensdag en vrijdag Kapsalon 

Dameskapster voor 
externe cliënten 

Donderdag Kapsalon 

Pedicure Dinsdag Kapsalon 
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Diensten 
 

 

Activiteiten komende periode

4 juli   15.00 uur  BBQ en muziek buiten met goed weer 
6 juli  10.00 uur    Spellenmorgen kinderen de Zwjiek 
13 juli 10.00 uur    Spellenmorgen kinderen de Zwjiek 
14 juli 10.00 uur    Spellenmorgen kinderen de Zwjiek 
20 juli 10.00 uur    Spellenmorgen kinderen de Zwjiek 
18 aug 14.30 uur  Modeverkoop Vincken in het restaurant 
 
 
Over de overige activiteiten die nog zullen plaatsvinden zullen wij 
u op de hoogte houden door middel van herinneringsbriefjes. 
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Pagina 1 advertentie 
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Pagina 2 advertentie 
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Pagina 3 advertentie 
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Pagina 4 advertentie 
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Pagina 5 advertentie 
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Pagina 6 advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zoek de 6 verschillen 
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Gedichtenpagina 

  
Vakantiegevoel 
De wind die door je haren blaast, 
een boot die over het water raast. 
 
Het zand dat tussen je tenen 
schuurt, 
een vogel die naar een visje tuurt. 
 
De zon die hoog aan de hemel 
schijnt, 
een wolk die langzaam verdwijnt. 
 
Het ultieme zomergevoel… 
Snap je wat ik bedoel? 
 
 

Zomer 
Als je de vogeltjes hoort fluiten en de 
zon schijnt door het raam, dan weet 
je één ding zeker, de zomer komt 
eraan. 
 
Als de bomen kleurtjes krijgen en de 
bloempjes bloeien dan weet je dat 
het zomer wordt en dat de zon zal 
gloeien. 
 
Dan gaan we samen naar de zee en 
wandelen, hand in hand op heel 
verlaten landschappen, in de duinen 
en op het strand. 
 
Laat ons in de zon gaan lopen 
genietend van het mooie weer, 
zonder zorgen, zonder woorden, 
langs dat blauwe reuzemeer. 
 

Zomerzoentjes 
Zonnezoentjes 
op je gezicht 

zo lekker warm 
zo lekker licht 
zonnezoentjes 
zachtjes voelen 

lekker samen kroelen 
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Rolstoeltocht 
Wat was ie warm, de 
Rolstoeltocht van 2022. Alle 
deelnemers verzamelden zich 
voor de ingang van Beek en Bos. 
Zonnehoedjes, donkere brillen, 
petjes en hesjes. Het was een 
bontgekleurd gezelschap. Mariëlle 
heette iedereen welkom en wist 
te vertellen dat 55 mensen in 
rolstoel mee zouden gaan in de 
tocht. Dat betekent ook minstens 
55 duwers en dan hebben we het 
nodige loslopend wild als 
ondersteuning of gewoon voor de 
gezelligheid nog niet eens 
meegeteld.  
Er werd vertrokken richting het 
plein in het centrum van 
Heyhuysen, een lange sliert van 
enthousiaste mensen herkenbaar 
aan de gele of blauwe I Beek 
en Bos hesjes. 
Daar werd iedereen opgewacht 
door de organisatie. Een kort 
praatje met daarin genoemd het 
indrukwekkende aantal van 140 
deelnemers en 200 vrijwilligers, 
een verjaardagsliedje voor onze 
jarige bewoner en daarna 
mochten we vertrekken onder de 
geel/blauwe bogen door.  
Vanuit de Vlasstraat richting de 
Geusert. De stoet ging zelfs 
zowel links als rechts langs de 
rotonde, wat een indrukwekkend 
gezicht was dat. In de schaduw 
van een rij bomen mochten de 

deelnemers en hun lakeien 
genieten van Joekskapel 
Angesom, die iedereen 
trakteerde op een fraai staaltje 
instrumentale muziek.  
Daarna door naar Fruitbedrijf 
Heijnen waar een ieder na een 
hapje en drankje even mocht 
gaan kijken in de Kersenbogaard. 
Voordringen was er niet bij, want 
de rolstoelen konden elkaar maar 
net passeren op het smalle pad.  
Terug richting het centrum. Daar 
aangekomen werd elke 
deelnemer én diens entourage 
getrakteerd op een bakje kersen 
van Heijnen en kregen ook nog 
eens alle deelnemers een mooie 
roos van de organisatie van de 
Rolstoeltocht 2022 namelijk 
Atletiek Leudal. Hartelijk dank! 
Wat was het gezellig, zonnig, 
lekker én voor herhaling vatbaar. 
Op 
naar 
2023, 
ben jij 
er dan 
(weer) 
bij? 
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Even lachen...  
 
 
 
Geloof… 
Jantje zegt tegen Piet: “Mijn vader zit in de gevangenis door zijn geloof.” 
Piet: “Echt? Waarom dan?” Jantje: ‘Hij geloofde dat hij de belasting niet 
hoefde te betalen.” 
 
Duiven… 
Jantje zit op school en de juffrouw heeft een vraagsommetje. 
Er zitten 5 duiven op het dak, dan komt er een jager langs en schiet er 
drie dood. 
Waarop de juffrouw vraagt: “Hoeveel duiven zitten er nog op het dak?” 
Jantje “Geen een natuurlijk, denkt u nou echt dat de anderen blijven 
zitten.” 
 
Nieuwe schoenen… 
Een man koopt een paar schoenen. Zegt de verkoper "De eerste week 
kunnen ze wat knellen". Zegt de man: "Maakt niet uit kom ik ze 
volgende week wel ophalen". 
 
Oeps… 
Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een antieke Chinese vaas 
vallen. Roept de heer des huizes: "Wat doe je nou toch, dat was een 
vaas uit 1610". Zegt het meisje: "Oh gelukkig, ik dacht dat het een 
nieuwe was". 
 
Huiswerk… 
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft 
voor iets dat je niet gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde: 
"Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan 
gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het 
in het leven." 
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb 
namelijk mijn huiswerk niet gedaan."  
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HOERA! 
 

In juni kregen onze 7 collega's officieel hun EVV diploma. Zij hebben 
natuurlijk veel felicitaties van een heleboel collega's mogen ontvangen. 
We hebben dit tijdens de diplomauitreiking nog eens dunnetjes over 
gedaan. Marielle, Wilma en Harm waren bij de ondertekening van de 
diploma's aanwezig. Natuurlijk met bloemen en een presentje. En dat dit 
officiële moment ook een blij moment was (en soms verstopt achter 
bloemen en diploma's), is te zien op de foto's. Ralf, Monique, Marlies, 
Jet, Wendy, Yvonne en Annelies nogmaals van harte gefeliciteerd. 
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WAUW ZEG, 
WAT MOOI! 
Onderstaand verhaal is 
geschreven door onze 
mantelzorgcoach Doritha. 
 
 
Mijn functie is genomineerd, 
genomineerd voor de VGZ Samen 
Voorop Award. 
Een mooi moment om de inhoud 
van deze dankbare functie nu samen met jullie te delen. 
Al 20 jaar werk ik met veel plezier in zorgcentrum Beek & Bos te 
Heythuysen. 
Drie jaar geleden werd me gevraagd of ik de functie van 
mantelzorgcoach wilde gaan invullen, geheel naar eigen inzicht. Wat een 
mooie uitdaging! 
Dat er behoefte was aan ondersteuning voor familie wisten we al, de 
zorg wordt immers steeds complexer. 
Gestart met 7,5 uur, inmiddels zijn dit 24 uur per week. 
Een fantastische baan omdat ik zo op een heel nieuwe manier aandacht 
kan besteden aan onze bewoners.....door juist de familie te 
ondersteunen. Uitgangspunt: gaat het met de familie goed/niet goed; 
dan heeft dit altijd zijn weerslag op de bewoner zelf. 
Een opname in een zorginstelling is ingrijpend, nog meer als het met 
dementie gepaard gaat. Denk aan echtparen waarvan de partner thuis 
achterblijft, maar ook voor kinderen kan het heel belastend zijn. Het is 
een volgende stap in het verliezen van je dierbare. Hij/zij is er nog wel, 
maar ook weer niet. Het langzaam afscheid nemen in een levend verlies. 
Wat het doet met iemand is moeilijk te beschrijven. Woorden als 
meedogenloos en wreed zijn hard maar komen het meest dichtbij 
datgene wat een bewoner maar ook de naasten overkomt. 
Als mantelzorgcoach ben ik er voor de partner, kinderen en andere 
naasten. Een luisterend oor bieden in verdriet, wanhoop, kwaadheid 
en/of schuldgevoel. Erkennen dat het zwaar is. Waar loop je tegenaan, 
samen zoeken naar verbeteringen/oplossingen (hoe klein ook) opdat ze 
zichzelf niet hoeven te verliezen. 
Ik neem zelf contact op met familie maar het kan ook zijn dat ik een 
signaal krijg van mijn collega’s dat de familie het zwaar heeft. Hoe de 
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ondersteuning verloopt is geheel afhankelijk van hoe de naasten het 
willen. Elkaar aanspreken in de wandelgangen, een afspraak maken 
thuis of op Beek & Bos. Vragen hoe het gaat, wat gaat goed, wat gaat 
minder. Niets is standaard, niets is vreemd, het hoeft maar te werken, 
dat is het belangrijkste. 
Daarnaast maak ik gebruik van hulpmiddelen zoals boeken en de VR 
(virtual reality) bril. Dit om nog meer inzicht te geven hoe mensen met 
dementie dingen ervaren. 
Ook partner en familiebijeenkomsten worden georganiseerd. 
Mantelzorgers gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als 
schuldgevoel en levend verlies. Het herkennen, erkennen en mogelijk 
accepteren van gevoelens. Mantelzorgers begrijpen elkaar als geen 
ander. Bijeenkomsten met mogelijk mooie handreikingen om overeind te 
blijven. 
Mantelzorgcoach is geen gemeengoed in ons zorgland. Toen ik 3 jaar 
geleden begon waren er bij collega zorgaanbieders geen vergelijkbare 
functies. Dat begint nu gelukkig op gang te komen en wij krijgen bij 
Beek & Bos vragen hoe wij dit hier doen. 
Een geweldig mooie functie dus, die nu genomineerd is voor de VGZ 
Samen Voorop Award. 
 
Doritha Vossen 
mantelzorgcoach 
Zorgcentrum Beek & Bos 
 
De prijsuitreiking heeft inmiddels 
plaatsgevonden en we zijn bij de laatste 5 
genomineerde gekomen. Helaas is er geen 
eerste prijs in de wacht gesleept maar voor 
ons blijft deze functie een nummer 1. Wij 
zijn bijzonder trots dat we als zo’n kleine 
organisatie al zo ver gekomen zijn en op 
deze manier deze functie onder de aandacht 
hebben kunnen brengen. 
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Algemene corona-maatregelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hebben u of uw huisgenoten klachten? Kom dan niet naar Beek en Bos. 
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, 
verhoging, koorts en benauwdheid. 
 
 

 
 
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 
 
 
 

 
 Was vaak uw handen 
 
 

  
 
   Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog 
 
 

 
 

  
 Schud geen handen 
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Woordzoeker 
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