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Opening Bosblaedje 
 

Hallo allemaal,  

 

De vakanties komen er weer aan. We gaan er met z’n alle weer even 
tussenuit. De een naar het buitenland en de anderen blijven lekker in 
Nederland. 

 

Wij blijven dit jaar lekker thuis. Mijn man Jo en ik hebben jaren gereisd 
naar mooie plekken op de wereld. Een daarvan was Sri Lanka (vroeger 
Ceylon) waar voor mij de liefde voor de olifant is ontstaan. Samen met 
onze gids Ananda reisden we door Sri Lanka en kregen we de mooiste 
plekken te zien.  

 

Zo kwamen we ook aan bij het 
olifantenweeshuis, waar ik samen met de 
verzorgers olifanten mocht wassen. Een 
heel mooie ervaring, waar ik met veel 
plezier aan terug denk.  

De vriendelijke mensen, het lekkere eten 
en altijd een glimlach.  

 

En zo heeft iedere vakantie, waar je ook 
bent, mooie herinneringen.  

 

Andere reizen die we hebben gemaakt zijn: 
Dominicaanse Republiek, Costa Rica, 
Indonesië, Thailand, de Malediven, Gambia, 
Zwitserland, Frankrijk, Griekenland, Turkije 
en Joegoslavië.  

 

Voor iedereen een fijne zomer, en geniet, waar je ook verblijft. 

 

Vriendelijke groet, Lian Linssen, gastvrouw restaurant.  
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In gesprek met…  
 

In deze column gaat een medewerker, een vrijwilliger of andere mensen 
die betrokken zijn bij Beek & Bos in gesprek met onze bestuurder, Harm 
Hoekstra, zijn/haar verhaal of passie vertellen. Voor dit Bosblaedje heeft 
Harm gesproken met Tonnie Bremmers, vrijwilliger. 

 

Mevrouw Tonnie Bremmers is geboren en getogen in Horn maar woont 
al 37 jaar met haar man in Beegden. Beide kinderen zijn het huis uit. 
Tonnie houdt van koken, bakken, fietsen, beetje lezen en televisie 
kijken. De dagen zijn meer dan gevuld. 

 

Toch was dat anders na het overlijden van haar moeder, mevrouw 
Vervuurt-Knops in 2017, in Beek & Bos. Tonnie was voor haar moeder 
10 jaar mantelzorger. Tonnie zegt daarover: “Na overlijden van mijn 
moeder kwam er een gat. Ik kon Beek & Bos moeilijk los laten. Ik kwam 
hier elke donderdagmorgen en die ochtend was nu heel leeg voor mij. 
Daar vertelde ik over op Beek & Bos en de medewerkers van een 
huiskamer hebben mij erop geattendeerd om vrijwilliger te worden.” En 
zo begon het vrijwilligerswerk binnen Beek & Bos.  

 

Eerst op huiskamer Madelief, in de ochtend 
meehelpen, wandelen met bewoners, een 
potje kaarten en na de corona is Tonnie op de 
donderdagochtend vaste vrijwilligster 
geworden van mevrouw Verstappen. Steevast 
haalt Tonnie mevrouw Verstappen op 
donderdag van haar kamer en gaat dan met 
haar naar het restaurant om te kaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

Tonnie en mevrouw 

Verstappen poseren hier 

samen voor de foto 



5 

 

Inmiddels is mevrouw Van Deursen op haar 
eigen verzoek ook aangesloten. Zo heeft het 
drietal een gezellige kaartochtend. Als één keer 
in de veertien dagen ook het manicuren in de 
recreatiezaal plaats vindt dan wordt er iets 
minder gekaart omdat de aandacht voor vingers 
en nagels ook de nodige tijd vraagt. 

 

De donderdagochtendactiviteiten zijn voor dit 
drietal een uitje en worden door alle drie zeer 
gewaardeerd.  

 

Bedankt Tonnie, heel fijn dat je dit doet! 

 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Dat kan. Bij Beek & Bos zijn er tal van 
activiteiten waar ondersteuning van harte welkom is. Ondersteuning in de 
huiskamers, meehelpen bij activiteiten in huis, bezoeken van/wandelen 
met een bewoner(s). En nog veel meer. U mag altijd contact opnemen met 
onze coördinator vrijwilligers Ingrid van Bogget of uw naam aan de 
receptie doorgeven dan wordt met u contact opgenomen. 
  

Tonnie kijkt toe hoe Helma 

de hand van mevrouw Van 

Deursen verzorgt 
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Bouwplannen Beek & Bos 
 

Beste lezer, 

 

In de februari uitgave van ons Bosblaedje bent u uitgebreid 
geïnformeerd over de bouwplannen van Beek & Bos. We hebben in die 
uitgave vertelt dat we een drietal ontmoetings-/dagbelevingsruimten 
gaan bouwen en aansluitend groot onderhoud van het zorgcentrum 
willen realiseren.  

 

We hebben een planning gemaakt die er op hoofdlijnen – nog steeds – 
als volgt uitziet: 

- Mei 2023: indienen aanvraag omgevingsvergunning 

- Kwartaal 3 2023: aanbesteding traject aannemer 

- Kwartaal 4 2023: start 
nieuwbouw/ontmoetingsruimten/dagbelevingen 

- Kwartaal 4 2024: nieuwbouw gereed, start groot onderhoud 
zorgcentrum 

- Kwartaal 4 2025: groot onderhoud gereed. 

 

Het groot onderhoud van het huidige zorgcentrum richt zich op: 

- Het aanpassen van de sanitaire ruimten van de appartementen 

- Duurzaamheidsmaatregelen, verbeteren bestaande gevel 

- Verbeteren van de klimaatinstallatie en verminderen gas / CO² > 

van energielabel D naar A+++ (gasloos) 

- Het aanpassen van entree en balkons 

- Het uitbreiden van de koel- en vriescellen van de keuken. Deze 
uitbreiding willen we mogelijk al eerder plaats laten vinden. 

 

Natuurlijk is het de bedoeling om eventuele overlast voor bewoners en 
bezoekers zo beperkt mogelijk te houden. De nieuwe 
ontmoetingsruimten op het terrein worden eerst gebouwd. Tijdens het 
groot onderhoud (start kwartaal 4 2024) kunnen bewoners al zoveel 
mogelijk overdag gebruik maken van deze nieuwe ontmoetingsruimten. 
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Op het moment dat het appartement van de bewoner wordt aangepakt, 
maakt de bewoner gebruik van tijdelijke huisvesting op het terrein: de 
verwachting is dat de bewoner hier voor maximaal 4 weken gebruik van 
maakt. 

De genoemde planning is nog steeds 
ons uitgangspunt. Tevens hebben wij 
in het restaurant de bouwtekeningen 
(zie foto) op panelen geplaatst zodat 
u een idee krijgt wat er allemaal staat 
te gebeuren. Als er meer nieuws is 
dan wordt u daarover geïnformeerd.  

 

Hartelijke groet, 

Harm Hoekstra 

bestuurder Beek & Bos 
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‘Homo Viator’ (reiziger)
 

Velen zullen in deze tijd van het jaar weer hun koffers pakken, met de 
auto of per fiets eropuit trekken. Of als een trekvogel met een vliegtuig 
uit vliegen naar verre kusten. Even weg van huis, weg van je werk, weg 
van de dagelijkse sores.  

 

Vakantie is even pas op de plaats maken, stoppen met de alledaagse 
sleur. Vakantie is even alles stilleggen, je werk, de muizenissen, de 
onmin, de verdeeldheid, de jalousie en achterdocht; even stil worden in 
jezelf. Vakantie is zweven, terug vinden wat verloren was, jezelf terug 
vinden, de hemel op aarde, het verloren paradijs en misschien ook God 
terugvinden.  

 

Ook al ga je niet op vakantie, voel je je er te oud voor, heb je er geen 
zin meer in, ook al ben je nooit op vakantie geweest, toch zit her erop 
uittrekken ons mensen een beetje in het bloed. Ergens zijn wij allemaal 
reizigers, trekkers, pelgrims, zwervers. Ons hele leven is toch eigenlijk 
een trektocht? Niet voor niets spreken wij van een levensweg. De eerste 
Christenen werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Zijn we niet altijd 
samen op weg om eens voorgoed altijd vakantie te hebben of zoals wij 
als geloven zeggen ‘eens thuis te komen voorgoed in Gods Vaderhuis’? 

 

U allen toegewenst: een goede vakantie, een goede trektocht en een 
behouden thuiskomst en wie lekker thuis blijft: een fijne zomer, geniet 
van elke dag die ons gegeven wordt. En zowel voor vakantiegangers als 
thuis blijvers geldt: oost west, thuis best.  

 

W. Jacobs, Pastor   
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Mededelingen 
 Parkeerbeleid 

Wij willen u er graag op attenderen enkel te parkeren in 
de daarvoor bestemde parkeervakken. Dit omwille van 
een goede bereikbaarheid van Beek & Bos  
voor hulpdiensten in geval van een calamiteit. 
 
Het terrein is openbaar en u riskeert een proces verbaal 
met een boete. In verband met de veiligheid van onze 
medewerkers en bewoners wordt u dringend verzocht 
deze regel in acht te nemen. 
 

Klachtenbus voor bewoners 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een 
briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de 
klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. Uw klacht wordt dan in behandeling 
genomen door 
de klachtencommissie voor bewoners. 
Leden van de klachtencommissie zijn: 
Dhr. T. van Gemert 
Mevr. M. Creemers 
Mevr. J. Willems 
 
p/a Zorgcentrum Beek & Bos, l’ Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen 
 
 Stukje in het Bosblaedje 

Heeft u leuke verhalen, gedichten of andere zaken 
voor in het Bosblaedje? 
Mail het gerust naar: receptie@beekenbos.nl 
of geef het bij de receptie af! 
 
 Vlaai of gebak in het restaurant 

Wilt u uw verjaardag vieren in het restaurant of op ons 
terras? Gezellig, dat is mogelijk! Het is alleen niet 
toegestaan om op deze plekken uw eigen vlaai/gebak mee 
te nemen. Dit gaat altijd via ons restaurant. Op uw eigen 
kamer is dit vanzelfsprekend geen punt. 
 
 

mailto:receptie@beekenbos.nl
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Welkom 

Dhr. Jeurninck     app. 138 
Mevr. Maas- Schlangen   app. 227 
Mevr. Schroijen- Caelers   app. 106  
Dhr. Spierings      app. 145 
Mevr. Naus-Houben    app. 109 
 

 
 
In memoriam  
Mevr. Teeuwen- Bongers   app. 138 
Mevr. Louisse- Sanders   app. 227 
Dhr. Sillekens      app. 106 
Dhr. Metsemakers     app. 145 
Dhr. Janssen      app. 216 
Mevr. Janssen- Bruinen   app. 109 
 
 
 
 
 

 
 

Felicitaties voor de jarigen onder ons 
Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn 

in de maanden juni, juli en augustus. Allemaal een heel mooie en 
gezellige dag gewenst! 
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Voor onderstaande diensten kan een afspraak worden gemaakt bij de receptie! 

Audicien Om de twee weken Op de kamer 

Kapsters Woensdag, donderdag en vrijdag Kapsalon 

Dameskapster voor 
externe cliënten 

Donderdag Kapsalon 

Pedicure Dinsdag Kapsalon 
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Diensten 
 

 

Activiteiten komende periode

12 juli 18.30 uur  Joekskepel Angersum 
20 juli 15.00 uur Zanggroep oet Eik 
28 juli 14.30 uur Kienen seniorenvereniging 
25 aug 14.30 uur  Kienen seniorenvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de overige activiteiten die nog zullen plaatsvinden zullen wij 
u op de hoogte houden door middel van herinneringsbriefjes. 
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Pagina 1 advertentie 
  



13 

 

Pagina 2 advertentie 
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Pagina 3 advertentie 
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sssPagina 4 advertentie 
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Pagina 5 advertentie 
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Pagina 6 advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Zoek de 6 verschillen 
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Gedichtenpagina 

  

 
Lichtjes 
Je ziet lichtjes pas, 
als het eerder donker was. 
En een regenboog komt er niet, 
als je geen donkere wolken ziet. 
 
Pieken zijn er dankzij dalen, 
succes komt soms door te falen. 
Zolang je maar durft te geloven: 
Ieder dal kom jij te boven. 
 
 

Maak vandaag bijzonder! 
Loop niet zomaar voorbij, 
maar schenk je lach. 
Wens iemand een fijne dag! 
Bewoner, verwonder, 
maak vandaag net even wat meer bijzonder!  

Wij wensen jou… 
Wij wensen jou een wereld vol bloemen, 
en een wereld vol licht. 
Wij wensen van alles het beste, 
een glimlach op jouw gezicht. 
 
Wij wensen jou een leven vol liefde, 
geen tranen, geen zorgen, geen pijn. 
Dat iedere dag hier op aarde, 
een cadeautje voor jou mag zijn. 
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Oproepje! Hout gevraagd 
De timmermannen van onze timmerclub zouden graag weer aan de slag 
gaan met o.a. een bijenhotel. Daarvoor zijn ze op zoek naar resthout 
bijvoorbeeld schuttingstukken of grenen. Wie kan ons helpen? Mocht u 
nog iets hebben liggen, meld dit dan bij de receptie. Hartelijk dank 
namens de timmermannen en onze bewoners! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegang huisdieren restaurant 
Huisdieren zijn bij ons op Beek & Bos van harte welkom, ook in het 
restaurant! Echter gedurende de eetmomenten willen wij u verzoeken 
om niet met uw huisdier het restaurant te 
betreden. Dankjewel voor uw begrip! 
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Activiteiten 
 
Huub Alofs over de bel van Crienske 
 
Op verzoek van bewoners uit Roggel werd Huub Alofs uitgenodigd om in 
een kleinere setting in het restaurant van Beek en Bos over het ontstaan 
van de’ bel van Crienske ‘met filmmateriaal en foto’s van het Roggel van 
vroeger. Ook was Maria Zusterzeel al bijna 
40 jaar werkzaam op Beek en Bos, te gast 
om te vertellen van haar familie van 
Vossen van de Spik. De bewoners genoten 
en hebben ook enthousiast meegepraat 
over de verhalen wat er tijdens de oorlog 
op de boerderij allemaal was gebeurd. 
Wordt zeker vervolgd, Huub Alofs vond het 
erg leuk om met de vele bewoners te 
praten en de bewoners natuurlijk ook! 
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Dag van de Verpleging 

 

Op 12 mei vierden we de Dag van de Verpleging! Deze ochtend werden 
de medewerkers opgewacht met een lekker glaasje jus onder het genot 
van een muzikale noot. Tijdens de koffiepauze was er tijd voor een 
heerlijke bavarois en tijdens de lunchpauze hebben we genoten van een 
overheerlijke lunch! Ook zijn er presentjes uitgedeeld aan de 
medewerkers. 
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Rolstoeltocht 

 

Onder stralende weersomstandigheden        heeft op woensdag 21 juni 

de rolstoeltocht plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



23 

 

Moestuintje 

Onze bewoner, de heer Hebben leeft zich iedere dag uit in het 
moestuintje van Beek en Bos. De heer Hebben verbouwt hier courgette, 
sla, rode kool, witte kool en boontjes. Ook heeft hij hele mooie 
afrikaantjes gepland.  

 

Het staat er mooi bij!              
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Wensen gaan in vervulling… 

Zoals u in ons vorige Bosblaedje kon lezen hebben we heel wat leuke 
wensen in onze wensboom mogen ontvangen. We zijn volop bezig met 
het vervullen van deze wensen delen dit graag met u! 
 

Zo was er een wens om samen met de 
kinderen een lekker kopje koffie te 
drinken met een heerlijk stuk gebak! Dit heerlijk stuk gebak hebben we 
wel heel letterlijk genomen.. Na een 
ochtend intensieve arbeid hebben we 
samen met ondersteuning van Nicole, 
kok uit onze eigen keuken, een aantal 
overheerlijke appeltaarten gebakken. De 
familieleden van de betreffende 
bewoners zijn toen in de middag 
uitgenodigd en verrast met een 
overheerlijk stuk zelfgebakken appeltaart! 
Het was echt heel leuk om dit met z’n 
alle samen voor te bereiden en daarna te 
genieten van een gezellige middag.  

 

Op de tweede wens hadden we ons zó verheugd, namelijk de wens van 
mevrouw Loyen-Kuipers: spaghetti eten! Helaas overleed ze voordat we 
haar wens in vervulling kon gaan... Ter nagedachtenis aan haar besloten 
we om het alsnog te organiseren: een Italiaanse middag! Uitgerust met 
vlaggetjes en hoedjes gingen we aan de slag. Komkommers, tomaten, 
uien en courgettes snijden. En tussendoor werd er geheel onverwacht 
nog voor 2 bloemetjes gezorgd voor op de tafel! Superlief! Al het harde 

werken resulteerde in een 
heerlijk 3 gangendiner. 
Italiaanse tomatensoep met 
stokbrood en kruidenboter, 
spaghetti en tiramisu met ijs 
na. Het was: Delizioso! Mooi 
om op deze manier, met 
mevrouw Loyen-Kuipers in 
gedachte, samen een fijne 
middag te beleven 
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Even lachen...  

 
 

 
Niet knoeien… 
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: "Ik 
heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik 
per vlek twee euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer 
in. Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uit te smeren over 
het laken. Woedend schreeuwt ze: "Jantje! Wat ben je aan het doen 
viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van drie vlekken één vlek." 
 
Wereld draait… 
Jantje's vader zit te wachten tot Jantje thuis komt. En Jantje komt niet 
thuis. Dus gaat zijn vader maar eens kijken waar zoonlief blijft. Bij de 
school van Jantje treft hij hem aan. "Jantje," vraagt hij, "waarom kom je 
niet naar huis?" Jantje antwoordt: "Nou, we hebben met aardrijkskunde 
gehad dat de aarde draait. Ik zit hier te wachten tot ons huis voorbij 
komt." 
 
Slecht rapport… 
Jantje komt thuis met een slecht rapport. "Voor zo'n rapport lijkt een 
flink pak slaag wel op zijn plaats!" zegt vader boos. Jantje antwoordt: 
"Dat lijkt me een goed idee, pa. Ik weet wel waar de meester woont." 
 

Gratis en voor niks… 
Jantje vraagt op een gegeven moment aan zijn leraar: 'Meester, wat is 
het verschil tussen GRATIS en VOOR NIKS?' 'Nou, dat is in jouw geval 
erg simpel: Je mag gratis naar school, maar voor jou is dat voor niks. 
 
Boterham met… 
Eric en Jantje zitten naast elkaar in de eetzaal. Jantje pakt zijn 
boterhammendoos en doet ze open. Even later gooit Eric de 
boterhammendoos op de grond, Jantje gaat naar de meester en zegt: 
"Meneer, Eric heeft mijn boterhammendoos op de grond gegooid." 
waarop de meester vraagt: "En was dat met opzet?" Jantje: "Nee, met 
choco. 
 
 

https://www.kidsweek.nl/logeren
https://www.kidsweek.nl/logeren


26 

 

Woordzoeker 
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